Toer Club Aalst-Waalre

Verslag ATB rit Geldrop - Mierlo

Datum 21-12-2024
Afstand 40 km
Deelnemers Ad S, Bert, Ferdi, Geert, Marianne, Willem en Toon

Weer 8 graden, gevoelstemperatuur 0 graden, stevige wind uit ZW,
bewolkt af en toe wat regen

De presentie had zich al gemeld via een peiling in de groepsapp. Geert, Willem
en Toon zouden om 13:15 vertrekken bij de Hut van Mie Pils, Bert, Ferdi en
Marianne zouden verzamelen bij Groenrijk in Geldrop. Terwijl ik mijn Garmin
alsnog aan de praat probeerde te krijgen meldde ook Ad S zich bij Groenrijk
zodat we met 7 moedige ATB-ers op pad konden.

Terwijl we richting de vaste route van Geldrop reden zei ik tegen Marianne:
"Vandaag de kortste dag van het jaar. Gelukkig worden de dagen vanaf nu

weer wat langer. Wie weet vandaag wel de langste rit van het seizoen.” Dat
bleek een vooruitziende blik.....

Nadat we de vaste route van Geldrop opgepikt hadden ging het voorspoedig
over alleszins goed te berijden paden richting Gulbergen. Aangekomen op het
verharde fietspad naar het Eindhovens kanaal nhamen we even de tijd om onze
regenjasjes aan te trekken, hetgeen voor de rest van de rit geen overbodige
luxe bleek te zijn.

Ondertussen hadden we de vaste route van Mierlo ook gevonden en besloten
we na een kilometer of 18 (vanaf Aalst) een korte pauze te houden. Daar
besloot mijn Garmin het voor gezien te houden waardoor we kort na de pauze
op de Strabrechtste Heide uitkwamen. Door mijn gebrek aan richtingsgevoel
ging het in eerste instantie zelfs even richting Venlo in plaats van richting
Geldrop. Met dank aan de navigatievaardigheden van Willem en Marianne
kwamen we, weliswaar met een flinke omweg, uiteindelijk weer in de buurt
van de A67 te hoogte van Geldrop.

Aldaar werd er een beroep gedaan op onze kluun kunsten. Na een stukje te
voet om de watermassa heen bereikten we het viaduct over de A67 bij manege
Meulendijks. Daar werd even kort geévalueerd of we de rit wel zouden
evalueren. De snelle beslissing was dat vanwege de invallende duisternis en
inspanningen die we gedaan hadden iedereen het liefst direct naar huis wilde.

Terug in Aalst hadden we ondertussen 40 kilometer, en daarmee de langste rit
tot nu toe, op de teller

Uw reporter van dienst
Toon Kandelaars.



